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Voorwoord

Beste mensen,

Onlangs hoorde ik iemand de vragen stellen: wat vieren we eigenlijk
met Kerstmis? Waar gaat het om? Gaat het om die kerstboom die
mensen bij zich in huis willen hebben? Om de verlichting in die boom ?
Om de versiering? Of om de pakjes die eronder komen te liggen ? Gaat
het om de gezelligheid in huis? Om het uitgebreide kerstdiner? Om de
Kerstman ? Of om de verlichting, thuis, in de straat ? Of gaat het om het
christelijke feest : de geboorte van het Kerstkind, de geboorte van Jezus,
die als een licht in onze wereld is gekomen.

Natuurlijk gaat het met Kerstmis om dat laatste : we staan stil bij de
geboorte van die Jezus, die in ons
midden geboren wil worden. Hij is
immers de Immanuel, de God met ons.
Onze God is een God die niet ver weg
wil zijn, niet hoog en onbereikbaar. Onze
God wil onder ons wonen. Hij wil ons
nabij zijn om onze duisternis te
verlichten en onze gebrokenheid te helen.

Wij staan met Kerstmis stil bij zijn blijde K
boodschap: Hij heeft ons de vrede gebracht. Hij roept ons op om met
Hem aan die vrede te werken, in het klein én in het groot, beginnend op
die plaats waar we leven en werken.

Kerstmis is het feest van het licht. Het roept alle menen van goede wil
op om hun hart te laten raken, om voor elkaar licht te zijn, warmte en
nabijheid. Want Kerstmis is niet alleen het romantisch stalletje van
Bethlehem met de herders en de koningen. Kerstmis is een nieuw begin,
een nieuwe uitnodiging, een nieuwe oproep om samen met het
Kerstkind licht te zijn, overal waar we leven en werken. Licht dat de
eenzaamheid van mensen verdrijft én ze bemoedigt.
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Vanuit die gedachte wens ik u allen een gezegend Kerstmis toe met de
beste wensen voor een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

p. W. van Meijl

Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar

zaterdag 22 december : om 19.00 uur : gezongen eucharistieviering
m.m.v. parochieel zangkoor.

maandag 24 december: Kerstavond
om 20.15 uur : volkskerstzang m.m.v. het parochieel zangkoor
om 20.30 uur : plechtige eucharistieviering

dinsdag 25 december : Hoogfeest van Kerstmis

om 9.00 uur : herdertjesmis — gezinsviering m.m.v. zanggroep Midlive.

om 11.00 uur : hoogmis m.m.v. Muziekvereniging De Heerlijkheid
Sterksel

woensdag 26 december : Tweede Kerstdag
Geen viering in de kerk te Sterksel.
Wel een eucharistieviering in Leende, 10 uur, en Heeze, 11 uur

zaterdag 29 december : Feest van de H. Familie
Om 19.00 uur : eucharistieviering

dinsdag 1 januari 2019 : Nieuwjaarsdag
Om 10.00 uur : gezongen eucharistieviering m.m.v. parochieel koor

zaterdag 5 januari : geen eucharistieviering in Sterksel, wel om 18.30
uur in de kapel in Providentia/Kloostervelden m.m.v. Jeugdfanfare van
Sterksel.
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Enveloppenactie met Kerstmis

Zoals ieder jaar helpen we onze missionarissen en ontwikkelingshelper
met een speciale gift bij gelegenheid van het kerstfeest. Daarover vindt
u in dit blad meer informatie.

U kunt de envelop, die u vindt in dit parochieblad, in de kersttijd
deponeren in de bus achter in de kerk of in de brievenbus van de kerk,
gelegen aan de Beukenlaan, ingang sacristie. Hartelijk dank voor uw
bijdrage.

Parochieberichten
* De meeropbrengst van de MIVA collecte van 25 augustus was
€ 108,00 Hartelijk dank namens de mensen in Zimbabwe.

* Op zondag 9 september jl. vond de tweejaarlijkse fietstocht “Van kerk
naar kerk™ plaats, georganiseerd door de RK Nicasiusparochie en de
Protestantse Kerk Heeze en Geldrop-Mierlo. Onder het motto
“Geloven in elkaars kerk™ konden de deelnemers een kijkje komen
nemen in de kerk van de buren. Van 12.30 tot 17.30 uur was onze
kerk open en stond koffie en frisdrank voor de bezoekers klaar. Ook
een tentoonstelling over kerkelijke gebeurtenissen was te bezichtigen.
Van 14.00 tot 15.00 uur heeft ons parochieel zangkoor allerlei
liederen ten gehore gebracht. Enkele tientallen bezoekers zijn in de
kerk gekomen. Dank aan allen die hebben meegewerkt om deze
middag te doen slagen.

* De collecte voor Missiezondag op 20 oktober jl. heeft € 52,00
opgebracht. Hartelijkdank voor uw steun! (Vergeten we niet dat er
een 25 kerkgangers aanwezig waren. In de ochtend was er al een
bijeenkomst in de kerk i.v.m. de bezoekers van het vroegere
Pauluscollege.

* Reeds enkele jaren gaan we op de zaterdag rond Allerzielen (=2
november) naar het kerkhof om onze dierbare overledenen te
gedenken. Vanuit de kerk vertrekken de aanwezigen met een
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brandende kaars in een omhulsel naar het sfeervol verlichte kerkhof.
Dank aan degenen die deze gebeurtenis elk jaar opnieuw organiseren.

* Op donderdag 22 november hebben de leden van ons parochieel
zangkoor hun patrones, de heilige Caecilia, gevierd. Het feest vond s
middags in dorpshuis Valentijn plaats met een muzikale invulling én
aansluitend een gezellig etentje. Dank aan alle leden van het zangkoor
omdat ze toch maar steeds klaar staan om te zingen, niet alleen in het
weekend, maar ook bij uitvaarten.

Omdat de leden vorig jaar door omstandigheden geen Caeciliafeest
hebben gevierd, hebben ze dit op 31 augustus jl. met een etentje in
restaurant De Broeders, Kloostervelden, ingehaald.

* Dank je wel aan degenen die op 17 december jl. het koper in de kerk
gepoetst hebben. Fijn dat zij voor het onderhoud ervan zorgen. Onze
dank gaat ook uit naar hen die de Kerststal hebben geplaatst met de
nodige versiering. EIk jaar opnieuw kunnen de kerkgangers deze
kerststal bewonderen en zich door het kerstgebeuren laten aanspreken.

* Eind september heeft de Nicasiusparochie via haar website (parochie
heilige Nicasius, homepagina, jaarcijfers 2017) rekening en verant-
woording gegeven over het boekjaar 2017. Wij citeren de conclusie
van de penningmeester Leon Liebreks : “Het jaar 2017 is financieel
afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim € 81.000. De
toename van de bijdragen van de parochianen en het kostenbespa-
rend beleid van het bestuur hebben hier mede zorg voor gedragen. Wij
zijn onze parochianen en al onze medewerkers dankbaar hiervoor.
Ook dit jaar zijn we zeer veel dank verschuldigd aan onze
administrateurs en aan al die vrijwilligers die er voor zorgen dat onze
administratie op orde is. Zonder hulp van hen is het voeren van een
goede parochieadministratie onmogelijk.”

* Het bestuur van de H. Nicasiusparochie heeft een misintentie vanaf
januari 2019 vastgelegd op € 12,--



Parochiechroniek

Doopsel
*1 juli 2018 : Jayden Bax, zoon van Harm Bax en
Angela Beenders. Vlaamseweg.

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn ouders en
familie. We hopen dat deze dopeling veilig en gezond mag opgroeien
tot een mens die gelukkig is en leeft in de geest van Jezus.

Overledenen 4 (L
* 11 mei 2018 : Greetje Rubbens-Winters, weduwe van :,.f‘.i.,::
Jan Rubbens. Ze is 92 jaar geworden. s % N
* 17 november 2018: Kees den Dekker, weduwnaar van 1
Lien den Dekker-Botermans. Hij is 91 jaar geworden.

Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit
overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun
verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen
hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die
met hen meeleven en steunen.

De namen van de overledenen staan geschreven in
het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

Van binnen

Soms voel ik diep van binnen iets van God.
Ik wou dat ik die dingen op kon schrijven
maar als 't naar buiten komt, is het kapot.
Die dingen kunnen beter binnen blijven.
Toon Hermans (1916-2000)




7

Eerste communieviering

Op zondag 3 juni 2018 hebben de onderstaande kinderen in de kerk te
Sterksel hun eerste communie gedaan onder het thema: "Ik ben een
zonnetje". In het keurig verzorgd gebedenboekje staat op de kaft de
groepsfoto én hun namen :

1. Lisa van Asten 11. Aniek Ruijten
2. Lynn Daniéls 12. Teun Smolders
3. Zoey Daniéls 13. Mart Verduijn
4. Melissa Dijstelblom

5. Antonina DyKkiert

6. Zusanna Dykiert

7. Lenny Frenken

8. Roy Geraets ,
9. Isa Kuijten —\
10. Guus van Middelaar \ﬁ

van harte proficiat

Vormselviering

Op zaterdag 2 juni 2018 heeft in de kerk te Sterksel mgr. R. Mutsaerts
namens onze bisschop mgr. G. de Korte het sacrament van het vormsel
toegediend aan de volgende kinderen, vermeld op achterkant van het
gebedenboekje :

1. Julia van Asten 9. Niels Ruijten

2. Sanne van Asten 10. Thijs Ruijten

3. Céline Berlo 11. Stargen Sanchez-Ruiz

4, Sten van Bree 12. Elke Verduijn

5. Bram van Middelaar 13. Renske Verduijn

6. Anne van Moll 14. Emma van Weerdenburg
7. Rick van Moll 15. Merijn van Weerdenburg
8. Emely van de Mortel



vriendschap

kleurt

van harte proficiat

Kerstmis

Zo kort voor Kerstmis

zijn het bijzonder drukke dagen.

Daarom is het goed om ook eens tijd vrij te maken
en in de kerk een uurtje samen te zijn.

Daarbij alle drukte en beslommeringen los te laten
en even wat tijd te maken
voor onze binnenkant, voor ons hart.

Want het is vooral daar dat Kerstmis zal moeten gebeuren.

Als daar iets van Christus’ vrede en liefde mag worden geboren,
kan dat heel wat veranderen

in ons leven en in onze relaties.

Maar dat kan alleen maar

als wij daarvoor openstaan,

ons laten aanspreken én nadien ook handelen.
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PAROCHIE H. NICASIUS

Begin juni ontvingen we vanuit Geldrop onderstaande gegevens over de
H. Nicasiusparochie

Geldrop | Zesge- Heeze | Leende | Mierlo | Sterksel | Totaal
centrum | huchten

Kerkbezoek

10-3-2018 | 72 -- 35 45 104 |52 308
11-3-2018 | 176 109 114 95 210 -- 704
17-3-2018 | 46 -- 60 60 123 100 389
18-3-2018 | 174 126 179 125 602 -- 1206
Gebeurtenis-

sen 2017

doopsels 36 3 9 22 £ -+ 109
1° com. 36 12 29 11 29 -- 117
vormsels 32 - 15 15 15 -- 77
huwelijken | 5 -- 0 2 3 2 12
uitvaarten | 42 16 32 21 43 6 160
Aantal kath. | 13,121 6665 | 3135 | 7.580 | 960 31461

Begin 2018 telde de gemeente Geldrop-Mierlo 39.094 inwoners
en Heeze-Leende 15.703

Aan allen:
gezegende kerstdagen
en
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar
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Enveloppenactie van het Parochieel
Missiecentrum Sterksel

Zoals ieder jaar helpen we onze missionarissen en ontwikkelingshelper
middels deze actie met Kerstmis met hun projecten.

U kunt hen steunen door de envelop, die u vindt in dit parochieblad, in
de kersttijd te deponeren in het offerblok achter in de kerk. Of in de
deurbrievenbus van de kerk, gelegen aan de Beukenlaan, ingang
sacristie. Een gift op rekening van W. Stolp in zaken Parochieel Missie
Centrum Sterksel met rekeningnummer NL91 RABO 01159129 32 is
ook een manier om hen te steunen!

Wij steunen drie projecten, namelijk:

- Het project van pater Wim Giesen, missionaris van de S.V.D., die in
Nederland ijvert voor opvang van buitenlandse priesters.

- Het project van Pater Wim van Meijl, die de parochie Laitkynsew, in
India onder uw aandacht brengt.

- Het project van Petra van den Heuvel met de Stichting Future for
Young People in het Gambiaanse plaatsje Tanji, waar jonge mensen
via scholing en begeleiding een beroep leren.

Zij geven hierna zelf enige toelichting over deze projecten.

Ook wil ik allen danken die ons missiecentrum door het jaar heen
hebben gesteund, zij het door de giften die binnengekomen zijn op onze
rekening, dan wel de kleding die op Albertlaan 5 gebracht is. Dat was
ook dit jaar weer zo’n duizend kilo. Alles komt ten goede aan de
genoemde 3 projecten. Hartelijk dank!

Namens het PMC Sterksel,

Wim Stolp.

De missieprojecten

De volgende drie projecten willen we bij u aanbevelen :
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1. Project van pater Wim Giesen

Beste missievrienden,

Niet meer in Brazilié — toch nog missionaris. Ik woon weer in Neder-
land, een Nederland dat intussen een missieland is geworden. Neder-
land met een groot tekort aan priesters, een Nederland met een groot
aantal immigranten, en van deze is een aanzienlijk aantal christen en
meelevend in een christelijke gemeenschap in een land ver van hier.
Deze immigranten zoeken naar een o
mogelijkheid hier hun geloof te vieren,
samen met een gemeenschap. Onze
katholieke kerk staat open voor hen,
wil hen graag opnemen in onze
gemeenschap. En als dat gebeurt,

hoor ik vaak: “Wij kunnen onze pater
niet verstaan.” Als ik dat hoor, denk

ik terug aan mijn eigen ervaring in de
eerste tijd dat ik in Brazili¢ was en ik vraag me nu af: wat verstonden
die Brazilianen van mijn “gebrabbel” in hun taal. Maar ze reclameerden
niet. Ze waren blij dat er een priester kwam, die hen van Jezus vertelde,
met hen de eucharistie vierde en hun kinderen doopte.

En hoe nu? En hoe hier in Nederland? Onze kerken staan open en goede
priesters gaan op zoek naar deze immigranten!

De S.V.D. (Congregatie van de Missionarissen van het Goddelijk
Woord of ook wel de Paters van Steyl genoemd) wil de Kerk in
Nederland helpen door priesters uit het buitenland naar Nederland te
brengen: vanuit India, Indonesia, Afrika. Maar als die jonge priesters
aankomen op Schiphol of Eindhoven, dan begint pas het andere,

het nieuwe leven voor hen. Tem, primeiramente, um curso de taal (en
Nederlands is moeilijk!); curso para inburgering, curso sobre a Igreja na
Holanda seu ser e agir e tanta coisa maiss sem falar de moradia—
comer ¢ viver. Um ano é pouco para tudo isso ? en wie zal dat
betalen?
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Kun jij of mag jij van deze jonge mannen verwachten dat ze na een paar
maanden studie spreken als Brugman? Denk maar eens na: zij hebben
00k een moeder, familie en eigen land en cultuur. Ook zij zouden graag,
samen met de familie, kerstliedjes zingen bij de kribbe. Dat alles
hebben ze achtergelaten om in die natte, koude, cynische, Hollandse
rimboe het evangelie te verkondigen. Zij lijken op Christus die ook alles
verliet om in Bethlehem geboren te worden. Steun ze, draag ze en houd
ze in ere. Hoe? Door je eigen “kerk - zijn” in de praktijk te brengen naar
het voorbeeld van Jezus.

ZALIG KERSTFEEST en GELUKKIG NIEUW-JAAR

Pater Wim Giesen
2. Project van pater W. van Meijl

Als pater salvatoriaan én tegelijk pastoraal werkzaam in Sterksel, wil ik
uw aandacht vragen voor onze parochie in Laitkynsew, India. Daar
werken de paters salvatorianen in een grote parochie. Onlangs hebben
ze een nieuwe school en internaat, Sts Peter & Paul Boys Hostel kunnen
bouwen met steun van vele sponsoren uit het buitenland. Inmiddels is
de school en het internaat uitgegroeid tot een 80 leerlingen, die het goed
naar hun zin hebben. De school kan nog meer leerlingen herbergen. Zij
komen van dichtbij, maar ook vanuit de verre omtrek. Deze kinderen
zijn bevoorrecht omdat ze een
degelijke opleiding krijgen. Maar dat
kost allemaal inzet, toewijding én ook
financiéle ondersteuning.
Schoolbenodigdheden blijven altijd
nodig. Door uw gift schenkt u deze
kinderen een hoopvolle toekomst.

Wij verzekeren u dat uw bijdrage
rechtstreeks én volledig naar onze
paters in Laitkynsew wordt
overgemaakt ten voordele van deze kinderen. Dank voor uw steun.
Pater W. van Meijl
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3. Project van Future for Young People

Zoals ook in de afgelopen jaren heb ik als voorzitter van Stichting
Future for Young People in de maand november/december de projecten
in Tanji, Gambia, bezocht.

Tanji is een lokaal dorp waar de meeste inwoners een klein inkomen
verdienen met de visvangst op zee en de verkoop daarvan op het strand.
Daarnaast zijn er vele vrouwen die in een klein kraampje op de markt
hun pas geteelde groenten verkopen.

Ons meest recente project is het Culturele en Educatieve Skill Centrum
in dit dorp.

Via dit centrum willen we jongeren met andere en dan vooral met
kunstzinnige of muzikale talenten een kans geven om een inkomen te
verdienen. Dit is normaal gesproken moeilijk in Gambia. Kunst en
muziek worden over het algemeen niet direct gezien als een vak
waarmee geld verdiend kan worden. Op de bestaande kunstmarkten is
zoveel aanbod van hetzelfde dat er vaak gesmeekt wordt aan
voorbijgangers om iets te kopen.

We willen dit als stichting wat anders aanpakken. Het is naar ons idee
erg inspirerend en zeker voor een jongere als hij of zij zijn talent
volledig kan benutten.

Momenteel is er bij het centrum een vaste djembé band betrokken met
enkele jonge danseressen. Zij verzorgen spetterende optredens en geven
hierin ook workshops.

Daarnaast is er Jeneba, die batik en tie/die workshops geeft. Ook zijn er
enkele kleermakers aanwezig die daarvan weer mooie Afrikaanse
kleding maken.

En dan nog Hadja, een enthousiaste jonge dame die Afrikaanse
kookworkshops verzorgt.

Verder huren we op vraag lokale medewerkers in die workshops
kunnen verzorgen op het gebied van houtbewerking, zandschilderen,
zeep maken, lokale producten maken van palmbladeren etc.
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Ook worden er vanuit dit centrum excursies verzorgd en kunnen
bezoekers ervaren hoe het is om één of meerdere dagen te verblijven in
een accommodatie in een lokaal dorp.

De bouw van het centrum bevindt zich momenteel in de laatste fase.
Twee jaar geleden is de grote hal waar optredens en workshops kunnen
plaatsvinden gereed gekomen. Vorig jaar zijn er twee winkels
bijgebouwd waar gebatikte kleding en kunstzinnige producten kunnen
worden verkocht.

En dit seizoen wordt de receptie en de verblijven van het personeel
afgerond.

Franco Saho, Gambiaan en initiatiefnemer van dit project, is samen met
zijn Nederlandse vrouw Eefje uit Asten/Heusden en hun zoontje Kemo
voor een half jaar naar Gambia afgereisd om dit project goed van de
grond te krijgen.

Behoefte is nog aan:

- Een budget voor een lokale leraar die de medewerkers op locatie goed
Engels kan leren zodat de communicatie met de bezoekers beter
verloopt.

- Diverse materialen en gereedschappen voor het geven van
kunstzinnige workshops.

y g

//_,. v_.p‘ e o2
Voor meer info zie: http://travel2connect.nl/workshops.html
http://francoinn.com
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Ik wens u allen hele gezellige kerstdagen en alle goeds voor 2019!
Petra van den Heuvel.

TER INSPIRATIE :

KERSTGEDICHT

Kerstfeest betekent niet alleen lekker eten en cadeautjes kopen,
dat is er allemaal veel later ingeslopen.
De kerstgedachte: Vrede op aarde
en voor ieder Liefde voelen, dat heeft waarde.

Met de lichtjes het Goddelijke vonkje in ons hart ontsteken
en denken: Wat kan ik voor die ander betekenen?!
Kerstfeest vieren in Liefde met z'n allen,
dat zal Boven zeker in goede aarde vallen.

In Liefde denken aan je medemens,
dat was Jezus Zijn grootste wens.
Dus na 26 december is het niet afgelopen,
laten we dat in onze oren knopen.

Het vlammetje in ons blijven we onderhouden,
als we Jezus als Voorbeeld voor ogen houden.

Willen wij Zijn boodschap horen en verspreiden,
dan mogen we helpen een einde te maken aan het lijden.
Maar daarna wordt het voor iedereen feest,
omdat we allen herboren worden in de Geest.
(Diny Roesink)
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Misintentie

“Waar kan ik een mis bestellen en wat kost een misintentie?” vraagt u
zich misschien af. U wil aan uw dierbare overledene blijven denken en
hem/haar laten noemen in een eucharistieviering. Zo blijft u met elkaar
verbonden.

Voor een misintentie vragen we € 12,-- Als u op een papiertje de
intentie schrijft én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te
worden én u stopt dit in een envelop in de deurbrievenbus zijkant kerk
(Beukenlaan 1) dan zorgen wij voor de rest. U kunt ook bellen naar dhr.
M. de Leeuw (= 2261934) of naar het secretariaat in Leende (=
2061215) en per bank betalen: NL30 RABO 0149300654

Ziekencommunie
Parochianen die niet naar de kerk kunnen komen en toch graag de

communie zouden willen ontvangen, mogen naar het secretariaat in
Leende bellen en dan zal de pastoor hen de communie komen brengen.

Colofon

Met instemming van pastoor Sjef van der Maazen, pastoor van de RK
Parochie H. Nicasius, wordt dit nummer uitgegeven dat is samengesteld
door pater W. van Meijl en dhr. W. Stolp, die voor het drukken zorgt.
Heeft u vragen of tips of wetenswaardigheden, dan houden wij ons
aanbevolen. Het adres: Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-
2061215. E-mailadres: leende@parochienicasius.nl

Secretariaat

Waar kunt u terecht met al uw vragen omtrent de parochie?

* Voor pastorale aangelegenheden : secretariaat in Leende, Dorpstraat
48, tel. 2061215; elke werkdag geopend van 8.30 uur — 11.30 uur.

* yoor bestuurlijke aangelegenheden : secretariaat in Geldrop, Stations-
straat 21, tel. 2862364 , e-mail: secretariaat(@parochienicasius.nl




